
1. Lịch sử của mình với Đồng Hành (ĐH) 

Những ơn sủng Chúa đến thật bất ngờ 

Sáng nay tôi được biết mình cũng có tên trong danh sách được đề cử.  Đây là một ngạc 
nhiên quá đỗi.  Chúa hay cho những bất ngờ như thế.  Cảm giác đầu tiên của tôi là sự 
surprise (ngạc nhiên).. sau đó là sự bối rối và sợ hãi.  Tuy nhiên tôi để tất cả những cảm 
xúc đó lắng xuống để bước vào tiến trình nhận định vì biết rằng mình chẳng có nhiều 
thời gian.  May thay tôi cũng đang dự khóa guide cuối tuần này và những đề tài cũng 
như những giờ cầu nguyện họp nhóm nhỏ đã giúp cho tôi mở lòng và mang một tâm 
tình yêu thương mà Chúa đang dành cho tôi và các ACE trong khóa này.  Trong tâm tình 
này tôi dễ dàng bước vào sự cầu nguyện và nhận định.   Nhận định một lời mời của cộng 
đoàn không phải là một chuyện nhỏ và dễ dàng.   Nhưng lòng tôi luôn tin tưởng vào sự 
quan phòng của Chúa.  Tôi luôn luôn tin rằng I am exactly where I am supposed to be 
(here and now).  Dù trong tất cả những tình huống nào, tốt hay xấu, sau khi những cảm 
xúc mạnh đi qua ý tưởng “being in the here and now” đó luôn luôn hiện lên và nổi bật.  
Nó giúp cho tôi chấp nhận the situations I am in and trust that it’s not outside of God’s 
will.  Tôi bắt đầu nhìn lại cuộc hành trình ân sủng của mình. 

Khởi đầu của một hành trình “tìm Chúa” dắt tôi đi từ đạo Phật, sang Tin Lành rồi cuối 
cùng được nhận tất cả những bí tích khởi đầu (initiation sacraments) như một người 
công giáo lúc 30 tuổi.  Tìm Chúa không ngừng ở đó.  Tôi tìm và Chúa dắt tôi đi.. Tình cờ 
(nhưng tôi không tin vào sự tình cờ) tôi được dự một khoá tĩnh tâm linh thao với cha 
Tước và từ đó Chúa mở cho tôi một chân trời mới.  Năm 2000, tôi dự Họp Mặt Vùng 
Trung Tây đầu tiên tại Wichita Falls.  Lúc đó, tôi chưa có nhóm và phải đi “ké” nhóm 
Houston đến Họp Mặt.  Năm đó tôi gặp cha Thành Eli tại HMV.  Tôi tâm sự với cha ao 
ước có một nhóm để giúp cho tôi nuôi dưỡng những ân sủng mà tôi nhận được qua 
những khóa linh thao.  Cha ôn tồn đưa cho tôi một số tài liệu để cầu nguyện và nhận 
định xem có phải là ý Chúa không.  Cha nói “con cứ về cầu nguyện, nếu Chúa muốn, thì 
nó sẽ được thành”.  Tôi ôm giấc mơ đó và một số tài liệu gởi lên cho Chúa lời kinh chân 
thành.  Từ đó nhóm Agape Austin được ra đời vào năm 2001.  Nhóm khởi đầu với 3 
người và bây giờ Chúa chúc phúc cho gần 40 nhóm viên gồm ba thế hệ. 

Nhận được ơn Chúa thì ao ước để đáp trả là lẽ dĩ nhiên.   Tôi không xin gì hơn ngoài 
được yêu thương nhiều hơn và đào sâu mối dây liên hệ với Chúa hơn qua phục vụ và 
tình anh em.  Vì thế tôi cũng đã mở lòng để phục vụ anh em trong vùng TTay trong vai 
trò Trưởng Vùng 2007 và phó 2010.  Tôi đã làm Thao luyện Nhẹ Nhàng 3 lần.  Lần đầu 
lúc TLNN đang trong thời kỳ khởi đầu (pilot) và sau đó đã dự những Khóa training và đã 
giúp nhóm tôi làm TLNN 2 lần.   Tôi cũng học hỏi và đã dự thêm những khóa 18 và 19 
annotation của cha Tetlow là tác giả của chương trình TLNN (Lightwork).  Sau đó tôi đã 



làm linh thao trọn năm 2009.  Năm 2011 sau 2 năm nhận định về ơn gọi làm Spiritual 
Director (SD), tôi học thêm 3 năm về spiritual direction và thêm một năm về 19th 
annotation exercises.  Năm 2004, Đồng Hành được gia nhập vào Christian Life 
Community (CLC) USA, tôi đã làm cam kết trọn hai năm sau đó (2006). Tôi cũng được 
cộng đoàn ĐH mời tôi mở lòng để nhận đề cử vào vai trò thủ quỹ của CLC USA và tôi đã 
nhận lời.  Cộng đoàn bầu và tôi đã được phục vụ CD CLC USA trong vai trò thủ quỹ trong 
ba năm qua.  Đến tháng 7 này sẽ hết nhiệm kỳ. 

 

2. Đồng Hành là gì đối với tôi?  Tôi có chấp nhận Nguyên tắc Căn Bản của ĐHCLC như 
là lối sống và ơn gọi của tôi chăng? 

Nhìn lại cuộc đời mình với biết bao nhiêu là ân sủng!! Tôi luôn cảm tạ Chúa.  Gia Đình 
Đồng Hành là cái nôi nuôi dưỡng tôi trong nhiều năm qua… nó đã ban cho tôi những 
kinh nghiệm thiêng liêng và tôi được cảm nghiệm tình Chúa cho tôi qua tình thương, 
support và quan tâm của anh chị em DH.  Nguyên tắc căn bản của ĐH và phút hồi tâm 
luôn luôn là tâm điểm để giúp tôi sống ý thức hơn và đôi khi “intentional hơn”.  Tôi luôn 
luôn tìm kiếm cơ hội để đáp trả lại tình thương của Chúa vì Chúa cho tôi nhiều quá …! 

3. Tôi mong ước được thấy những gì nơi cộng đoàn ĐH trong ba năm tới? 

Tôi đi với cộng đoàn ĐH đã hơn 15 năm.  Tôi đã được nhìn thấy sự tăng triển của CD 
trong nhiều lãnh vực đặc biệt nhưng ministries như SEED và MRW.  Đây là những món 
quà Chúa đang mời CD cộng tác để làm “chân tay” của Ngài mà mang tình yêu của Ngài 
đến tha nhân.  Ngoài những việc làm “ở ngoài”, Chúa cũng không ngừng giúp CD tăng 
triển về mặt formation với những khóa CRW, Guide, Comigo..v..v..  Cộng Đoàn vẫn đang 
bước đi…It is a journey… và tôi xin Chúa, với ân sủng của Ngài, giúp cho công đoàn cùng 
“bước đi một nhịp”.  Có người đi chậm, có người đi nhanh nhưng cùng một nhịp.  Mỗi 
một bước chân là một dấu vết ân sủng để lại trong lòng DH CLC. 

 

4. Chúa ban cho tôi những món quà nào có thể dùng để phục vụ anh chị em? 

Chúa ban cho tôi quá nhiều và Ngài luôn tiếp tục trao ban cho tôi tình yêu và sự trung 
thành trong tinh thần đáp trả qua phục vụ.  Tôi chẳng có món quà nào ngoài “trái tim” 
cho cộng đoàn.  Và tôi thấy Chúa đang giúp tôi được lớn lên, nuôi dưỡng tôi - increasing 
my capacity to love for CD through serving anh chị em DH and CLC USA. 

5. Tôi có ao ước muốn phục vụ cộng đoàn ĐH theo sự đề cử này chăng? 



Tôi xin dành phần “ao ước muốn phục vụ cộng đoàn DH” qua lá phiếu của anh chị em.  
Vì tôi tin ý Chúa sẽ được thể hiện qua ước muốn của anh chị em.  Tôi cảm thấy rất bình 
tâm và sẵn sàng mở lòng với Chúa và với cộng đoàn.  Tôi tin mọi sự sẽ tốt đẹp theo ý 
của Chúa. 

 

6. Tôi có được sự nâng đỡ của gia đình và Nhóm của tôi không? 

Gia đình tôi ở xa nên Cộng Đoàn ĐH và nhóm là một gia đình nhỏ của tôi.  Tôi luôn luôn 
có sự nâng đỡ từ CD ĐH và nhóm.  Tôi trân quý anh chị em DH và ôm ấp những tình bạn 
tri kỷ mà Chúa đã ban cho qua ACE.  Nó mang đến cho tôi nhiều sức sống và quả là một 
ân sủng Chúa gởi trọn trong tình thương của Ngài. 

 

7. Tôi đi qua tiến trình nhận định này như thế nào và kết quả của nhận định này ra 
sao? 

Khi tôi được biết mình được anh chị em đề cử trong vai trò Trưởng CD, tôi cảm thấy rất  
là ngạc nhiên và sau đó thấy bối rối và sợ hãi.  Cũng may tôi đang dự khóa guide.  Vì 
ngày đầu của khóa nói về hành trình ân sủng và tình yêu của Chúa, lòng tôi được mở ra.  
Tôi nhìn lại những ân sủng tình yêu mà Chúa đã ban cho tôi.  Tôi cảm thấy tình yêu của 
Chúa thật sâu xa và tuyệt vời.  Lòng tôi chùng xuống, những lo sợ lúc ban đầu cũng biến 
mất còn lại tâm tình muốn đáp trả tình yêu đó.  Tôi cũng nói chuyện với cha Thành để 
Ngài giúp tôi đi qua nhận định về lời mời này.  Ngài cho tôi hai hình ảnh phúc âm khi các 
môn đệ hỏi Chúa “Thầy đi đâu đó?”  (QuoVadis).  Chúa không trả lời câu hỏi, chỉ ngoắc 
tay và bảo “đi theo Thầy”.   Tôi cầu nguyện với hình ảnh này và thấy lòng càng được mở 
ra nhiều hơn.  Chúa chỉ mời tôi “theo Ngài” còn những chuyện khác không quan trọng 
(đi đâu về đâu thì để Ngài sắp đặt).  Hình ảnh thứ hai cha cho là lúc Samuel đi chọn vua 
David.  Samuel đã không chọn 7 người anh tuấn tú của Vua David nhưng lại chọn Vua 
David là một người chẳng ai để ý tới và đang chăn cừu ngoài đồng.  Hai hình ảnh này 
giúp cho tôi đi đến sự bình an rất nhiều.  Chúa không chọn tôi vì tôi giỏi, vì tôi đẹp hay vì 
tôi biết này biết nọ.  Cho nên tôi cảm thấy rất bình an với những khiếm khuyết nghèo 
nàn và giới hạn của tôi.  Tôi xin Chúa cho tôi sự bình tâm để bước theo Ngài mà không 
cần biết phải đi đâu và đi như thế nào.  Trong khả năng giới hạn của tôi, tôi chỉ có thể xin 
được lòng trung thành và bình an cũng như niềm vui với những cơ hội được đáp trả 
Chúa qua những lời mời của Cộng Đoàn.  Tôi xin Chúa hoán cải những yếu đuối của tôi 
qua sự phục vụ anh em và xin Ngài tiếp tục giúp tôi “expand my capacity to love” so that 
I can embrace Cộng Đoàn, God’s gift for me. 


